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Gezamenlijk kerkblad Hervormde Gemeente Diever-Dwingeloo 
en Gereformeerde Kerk Diever 



KERKDIENSTEN    Hervormd Diever-Dwingeloo 
 
 
Zondag 7 juni  10.00 uur Ds. D. Bargerbos 
     Viering Heilig Avondmaal 
     Dienst in Diever 
 
Zondag 14 juni  10.00 uur Dhr. J. Klop 
          uit Zeewolde 
     Dienst in Diever 
 
Zondag 21 juni  10.00 uur Drs. G. Kasper-Holwerda 
          uit Staphorst 
     Dienst in Dwingeloo 
 
Zondag 28 juni  10.00 uur Ds. A. van der Bunt 
          uit Beilen 
     Dienst in Diever 
 
Zondag 5 juli  10.00 uur Ds. A. Molendijk  
          uit Heemstede 
     Dienst in Dwingeloo 
 
 
 
Alle diensten zijn, zoals altijd, te volgen via www.kerkdienstgemist.nl 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OVERDENKING 
 
Zien en verstaan 
 
In Johannes 9 staat de prachtige vertelling van een blinde die wordt genezen. 
In het verhaal wordt subtiel gespeeld met verschillende woorden voor zien. De 
omstanders hebben de blinde man waargenomen. Ons woord theorie is 
afgeleid van het woord voor zien, dat hier gebruikt wordt. Waarnemen, dat is: 
in kaart brengen, en soms ook: in een hokje stoppen. Dat is een manier om de 
werkelijkheid om je heen te ordenen. Het maakt de soms zo complexe wereld 
overzichtelijker. En dat is prettig. Maar etiketjes op mensen plakken doet de 
waarheid vaak geweld aan - het schaadt mensen. 
 
Als Jezus en zijn leerlingen de tempel uitkomen en langs de blinde lopen, zien 
ze hem zitten. Het roept een vraag wakker bij de leerlingen: "Is deze man blind 
geworden door zijn eigen zonde of die van zijn ouders?" 
Blijkbaar kennen ze de theorie, dat ziekte een gevolg is van zonde. Zo hebben 
ze naar de wereld leren kijken. En daarom vragen ze: hoe zit hier het verband 
tussen de kwaal van de man (de blindheid) en het kwaad (de zonde). "Kun je 
zeggen, dat de ziekte, de ellende, die je overkomt te wijten is aan je eigen zonde 
of aan die van iemand anders? Eigen schuld, dikke bult?"  
De vraag naar het waarom van ziekte en ellende is niet te vermijden. Maar het 
is misschien wel de moeilijkste vraag die je kunt stellen. En het is de vraag of 
er wel een antwoord op is. Wat zou Jezus op deze ingewikkelde problematiek 
zeggen? Heeft hij een wijs antwoord? 
 
Het antwoord van Jezus is verbazingwekkend nuchter en praktisch. "De 
blindheid van deze man heeft niets te maken met zonde," zegt Jezus. Hij gaat 
niet in op een theologische discussie, die wordt uitgelokt. Jezus is ook niet 
gekomen om antwoord te geven op al onze vragen. Jezus is gekomen om licht 
te brengen. Ook in het leven van deze blinde. Het gaat er niet om, of hij 
gezondigd heeft. De werken van God moeten in hem geopenbaard worden zegt 
Jezus. Dáár gaat het om. Om licht te brengen in de duisternis. Want -zo zegt hij 
-zo lang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld.  
En dan vertelt de man: "Jezus maakte slijk, zalfde mijn ogen en zei tot mij: ga 
heen naar Siloam en was u.” 
 
Als de man zich gewassen heeft, breekt er voor hem nieuw leven aan. 
In de vroegchristelijke Kerk heeft men dit verhaal in verband gezien met de 
Doop. De kerkvader Augustinus vertelt al dat de naam Siloam betekent: 
Hij die gezonden is. Met andere woorden, hij wordt gedoopt in Christus.  
Door dát water heen staat hij op. En hij ziet.  
Hij ziet als eerste het water, en in het water... ziet hij zichzelf.  



Hij ziet zichzelf. En hij verstaat nu wie hij is: mens voor Gods aangezicht.  
Een mens met een gezicht. Ooit werd hij geboren, maar nu ziet hij het 
levenslicht. 
 
      Ds. Daan Bargerbos  
 

 
BIJ DE KOMENDE DIENSTEN 
  
Hieronder vind u overzichtelijk de lezingen voor de komende zondagen 
aangegeven. De doorgaande lezing is uit het evangelie naar Matteüs. 
 
Zondag 7 juni, 1e zondag na Trinitatis 
 Jesaja 57,14-19(21); Psalm 33,1-12; Matteüs 9,9-13. 
 
Zondag 14 juni, 2e zondag na Trinitatis 
 Jesaja 12,1-6; Psalm 100; Matteüs 9,35-10,15. 
 
Zondag 21 juni, 1e zondag van de zomer 
 Jeremia 20,7-13; Psalm 69,14-29; Matteüs 10,16-33. 
 
Zondag 28 juni, 2e zondag van de zomer 
 Jeremia 29,1.4-14; Psalm 89,10-19; Matteüs 10,34-42. 
 
 
VAN DE KERKENRAAD 
 
Onze kerk-app is bijna jarig 
De exacte datum staat niet precies vast, echter vorig jaar Juni zijn we gestart 
met onze kerkapp. Eerst met een kleine groep, kort na de vakantieperiode met 
de lancering in de gehele gemeente.  
Op dit moment hebben we meer dan 100 deelnemers in de App. Het aantal dat 
actief berichten plaatst is lager, maar neemt wel toe.  Bij deze een 
aanmoediging aan een ieder om dit ook eens te proberen! 
Het aantal functies dat gebruikt wordt in de kerkapp neemt ook toe. Er is een 
groet aantal interessegroepen ingericht waarin wordt gecommuniceerd over de 
activiteiten. Afspraken en onderwerpen kunnen allemaal via die groep en de 
juiste leden worden vastgesteld. Kijk maar eens in de app bij de knop “ontdek” 
en alle groepen worden zichtbaar. En ook hoe je er lid van kunt worden.  
Kort geleden is een nieuwe functie geactiveerd. De chatfunctie die het mogelijk 
maakt om met elk lid 1-op-1 te communiceren. Dan kon al door een e-mail te 
sturen. Maar nu kan het ook via een bericht binnen de app. 
We wijzen ook nog even op de persoonlijke pagina. Velen hebben die verder 
ingevuld dan alleen het e-mailadres. Want natuurlijk is het fijn als je ook wat 
andere gegevens vindt, zodat contact opnemen eenvoudig wordt. Ook een 



leuke en herkenbare foto plaatsen vinden we een goed idee. Dan zie je welk 
gezicht er bij een naam wordt. En daardoor leer je elkaar beter kennen. Dus 
neem de moeite om die persoonlijke pagina aan te vullen. Lastig, in de kerk kun 
je altijd iemand aanschieten voor hulp. Zelf ter plekke een leuke foto maken en 
plaatsen kan. 
Ook het onderwerp “geven” wordt door steeds meer mensen gebruikt. Het is 
heel gebruiksvriendelijk. En het is een geef-mogelijkheid waarbij er heel weinig 
kosten zijn. Alles gaat dus naar het doel. De enige kosten zijn de 
transactiekosten (ongeveer € 0,40) als u het saldo opwaardeert. Als u dus een 
mooi saldo aanmaakt waar u een poosje meer vooruit kunt is dat percentage 
aan kosten dus zeer gering. Inmiddels zijn er al 29 deelnemers die een saldo 
hebben staan waaruit ze giften doen. 
De app blijft een levend iets en een boeiende communicatiemogelijkheid binnen 
onze gemeente. We zijn bezig om te kijken waar we vernieuwend bezig kunnen 
zijn en onderwerpen aan kunnen bieden die ons als kerk bezighouden. 
En om nog even bij de groepen te blijven. Recent is de groep “helpende 
handen” geplaatst. Een contactgroep waar je terecht kunt als je hulp nodig hebt. 
In de groep staan de leden die zich daarvoor hebben opgegeven. Wordt lid als 
je ook wilt helpen als er een vraag voor hulp komt. Ze weten je dan te vinden. 
Blijf onze kerkapp gebruiken. En we zijn uiteraard in voor mooie suggesties. 
Laat het weten en we gaan er mee aan de slag !. 
 
              Namens de commissie, Peter Huisman 
 
 
VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS  
  
Collectedoel juni 
De maandcollecte van de kerkrentmeesters is in juni voor de Solidariteitskas. 
Dit is een landelijk solidariteitsmechanisme binnen de Protestantse Kerk in 
Nederland. Het principe is eenvoudig maar krachtig: protestantse gemeenten 
ondersteunen elkaar door gezamenlijk bij te dragen aan een kas waaruit 
gemeenten die, onder bepaalde criteria en voorwaarden, financiële 
ondersteuning kunnen krijgen.  
De uitgangscollecte van deze maand is bestemd voor het project: “jongeren en 
geloof on-line verbinden”. Jongeren zijn dagelijks uren actief op sociale media. 
Wil je hen bereiken met een boodschap van geloof, hoop en liefde? Dan moet 
je daar zijn! Daarom werkt de Protestantse Kerk samen met christelijke online 
platforms, waar jongeren inspirerende video’s en verdiepende verhalen vinden. 
Maar het blijft niet bij online. Ze worden ook aangemoedigd om elkaar in het 
echte leven te ontmoeten en samen het geloof te ontdekken. Via social media 
krijgen ze hiervoor volop ideeën en inspiratie aangereikt. 
 
 
 



Jaarrekening 2025 
Vanaf 1 juni ligt de jaarrekening over 2025 weer ter inzage bij George de Roo 
thuis. Gemeenteleden die hier gebruik van willen maken graag even vooraf 
contact opnemen. 
 
Incidentele giften 
Af en toe ontvangen we een gift van een gemeentelid voor een specifiek doel. 
Bijv. ter gelegenheid van het jubileum van de Cantorij. Daarvoor zijn we zeer 
erkentelijk! 
 
       George de Roo 
 
VAN DE DIACONIE 
 
Liefhebbers van breien gezocht! 
Voor het gezamenlijke collectedoel van CHAGOS zijn wij op zoek naar 
enthousiaste breisters die willen helpen met het breien van kindermutsjes. 
De mutsjes worden gebreid volgens een speciaal patroon dat door de 
organisatie is aangeleverd. Het patroon is verkrijgbaar bij Martha Pluim. 
Heeft u nog restanten breigaren liggen? Wij zoeken garen dat niet te dik en niet 
te dun is, zodat het geschikt is voor de mutsjes. Restjes zijn van harte welkom! 
Daarnaast lijkt het ons ook erg gezellig om samen te breien. Dus dames die het 
leuk vinden om gezamenlijk een middag of avond te breien, nodigen wij van 
harte uit om mee te doen. Samen bezig zijn voor een goed doel én elkaar 
ontmoeten, dat maakt het extra waardevol. 
Wilt u meedoen, garen doneren of het patroon ophalen Samen kunnen we iets 
moois betekenen voor kinderen die het hard nodig hebben. 
 
      Martha Pluim tel. 06 552 551  
 
WERKGROEP BEZINNING EN INSPIRATIE 
 
Bezoek aan het Ikonenmuseum in Kampen op zaterdag 29 augustus 
De werkgroep bezinning en inspiratie organiseert op zaterdag 29 augustus 
weer een uitje. Dit keer gaan we naar het Ikonenmuseum in Kampen. Dit 
museum herbergt de grootste collectie ikonen van West-Europa. Het is een 
prachtige rustgevende plek waar je kunt genieten van eeuwenoude 
schilderingen op houten panelen.  
Ook is er een expositie te zien van Henk Helmantel van meer dan 20 
schilderijen, geschilderd tussen 1976 en 2023, een fraaie collectie stillevens en 
kerkinterieurs. Ervaar het respect voor de schepping, de lichtval in het glas dat 
hij schildert en de verstilling van de oude kerken.  
Het programma is nog niet helemaal bekend, maar we gaan in elk geval na het 
bezoek met elkaar lunchen en daarna is er misschien nog tijd om een wandeling 



te maken door de historische binnenstad van Kampen. Meer informatie vind je 
op de website: ikonenmuseum.nl 
Als je interesse hebt kun je deze datum alvast reserveren. Het programma volgt 
in het kerkblad van juli/augustus. 
Weet je al zeker dat je mee wilt dan kun je je opgeven bij Immy Zuidema, tel: 
0521-590089 en mail: immy.zuidema@home.nl 
 
COLLECTE OPBRENGSTEN  
  
Opbrengst collectes via collectezakken en de GIVT-app.  

Zondag  Diaconie*  Kerkr.  3e col.  Doelen  

26 april € 91,50 € 67,50   D: Inlia 
K: proefplek 

3 mei € 122,50 € 49,80  € 207,60 D: Myanmar 
K: Kerkapp 
3e: Kinderen in de Knel 

 10 mei € 127,- € 44,80   D: 2e kans kleding 
K: Kerkapp 

 17 mei € 160,- € 65,50   D: Darsilami 
K: Kerkapp  

 24 mei € 151,60 € 74,95  D: Noodhulp Cuba 
K: Kerkapp 

  
* inclusief giften via de bankrekening. 
 
U kunt de collectes voor de diaconie overmaken op  de rekening van de 
diaconie: Diac. Herv. gem. Diever-Dwingeloo NL55 RABO 0315 5616 96 onder 
vermelding van “Collecte Diaconie”.   
De bijdrage voor de kerkrentmeesters collecte kunt u overmaken op de 
bankrekening van het college van kerkrentmeesters: CVK Herv. Gem. Diever-
Dwingeloo NL94 RABO 0373 7184 11 onder vermelding van “Collecte CVK”.    
U kunt ook uw bijdrage geven via de kerkapp: onderin het schermpje vindt u het 
woordje ‘geven’ hier staan alle collectes voor u op een rij. Wilt u meer informatie 
over de collecte, dan kunt u op de rode tekst drukken. Natuurlijk kunt u uw gift 
ook in de collectezak in de kerk geven.  

 
COLLECTEN  

 
Zondag 7 juni: Voedselbank 
De voedselbank ondersteunen blijft helaas nodig. Nog steeds zijn er mensen 
die hulp hard nodig hebben. Vele vrijwilligers en bedrijven zorgen elke keer voor 
een pakket waar volledige maaltijden mee bereid kunnen worden. Uw gift helpt 
daarbij. 
 



Zondag 14 juni: Hospice Eesinge in Meppel 
Hospice Eesinge is een ‘bijna thuis-huis’. Het is gehuisvest in een verbouwde 
boerderij, en gelegen in het unieke natuurgebied het Reestdal.  Het hospice is 
een gastvrij huis waar ongeneeslijk zieke mensen met een korte 
levensverwachting tot aan hun dood kunnen worden verzorgd. De uitvoering 
van de zorg in het hospice wordt verzorgd door een grote groep goed opgeleide 
vrijwilligers, die zich spontaan, enthousiast en belangeloos inzetten voor de 
gasten. Hun belangrijkste taak is “er zijn”. Zonder hen zou het hospice niet 
kunnen functioneren. 
 
Zondag 21 juni: Stichting Vluchtelingenwerk 
De vrijwilligers van Vluchtelingenwerk ondersteunen in de breedste zin van het 
woord mensen op de vlucht die in Nederland terecht komen. Regulier helpen 
zij de vluchtelingen bij de juridische ins en outs van de asielprocedure, maar ze 
organiseren bijvoorbeeld ook allerlei activiteiten voor de kinderen die in de 
asielzoekerscentra verblijven. Wanneer vluchtelingen een verblijfstatus hebben 
verkregen wordt geholpen met gezinshereniging en het vinden van een 
woonplaats. Daarnaast is er maatschappelijke begeleiding bij het 
inburgeringstraject, er zijn vrijwillige taalcoaches en mensen worden geholpen 
bij het vinden van werk. 
 
Zondag 28 juni: Stichting de Zonnebloem 
Een handicap kan je bewegingsvrijheid beperken. De Zonnebloem zet zich in 
voor alle mensen met een lichamelijke beperking en vooral voor hen die in een 
sociaal isolement dreigen te komen. Namens de Zonnebloem zijn 
duizendenvrijwilligers iedere dag actief om sociale en recreatieve activiteiten te 
organiseren en begeleiden. Op deze manier verrijkt de Zonnebloem het leven 
van heel veel mensen met een lichamelijke beperking. 
 
Aandacht is essentieel 
De ziekenhuizen en zorgcentra geven als gevolg van de wet op de privacy geen 
informatie over opnames door. Ook krijgen we niet altijd bericht van voorspoed 
of tegenslag bij mensen thuis. Toch willen we als kerk graag aandacht geven, 
door middel van een kaart, een bloemetje of een bezoekje. En daarom vragen 
we u of u zelf of via familie of buren opnames en ook heugelijke of verdrietige 
gebeurtenissen bij u thuis of bij iemand in uw buurt, wilt doorgeven. Dit kan aan 
ds. Daan Bargerbos of mw. Gerry Kasper en natuurlijk aan uw wijkhoofd of aan 
een kerkenraadslid. 
 
Kerkelijk afscheid 
Voor een kerkelijk afscheid van een overledene, kunt u contact opnemen met 
een van de volgende personen: 
 Ds. D. Bargerbos 
 Drs. Mw. G. Kasper-Holwerda 
 Mw. R.A. Mulder, mulder.annie@gmail.com, 06-51064884. 

mailto:mulder.annie@gmail.com


Vervoer Diever-Dwingeloo 
Wanneer u graag naar de kerk zou willen, maar dat lukt niet omdat u minder 
mobiel bent, dan halen we u graag en brengen u natuurlijk weer thuis! Het kan 
naar de kerk in Diever en ook naar de kerk in Dwingeloo! Laat het ons weten, u 
kunt bellen met Martha Pluim, mobiel 06 55255122. 
 
AGENDA 
 

2026 

2 juni  13.30-14.30 Bijbelleesuurtje, Pancratiuskerk  

3 juni  10.00-11.30  Groet en Ontmoet, Pancratiuskerk 

9 juni  13.30-14.30 Bijbelleesuurtje, Pancratiuskerk 

12 juni  10.00-12.00 Groet  en Ontmoet, Nicolaaskerk 

16 juni  13.30-14.30 Bijbelleesuurtje, Nicolaaskerk 

17 juni  10.00-12.00 Groet en Ontmoet, Pancratiuskerk 

23 juni  13.30-14.30 Bijbellesuurtje, Pancratiuskerk 

26 juni  10.00-12.00 Groet en Ontmoet, Nicolaaskerk 

30 juni  13.30-14.30 Bijbelleesuurtje, Nicolaaskerk 

 
 
Koffiedrinken bij “De Brink” 
Hartelijk welkom op zondag 21 juni 2026  bij het koffiedrinken na de dienst in 
de Nicolaaskerk in het “Grand Café De Brink”, waar voor ons in de serre is 
gereserveerd. We zijn steeds met een mooie groep mensen en het is erg 
gezellig! 
       Coby en Jacomijn 
 
BIJDRAGEN EN/OF SUGGESTIES 
 
Voor de volgende Samenspraak uiterlijk 24 juni 2026 inleveren bij email: 
kerkblad@hervormddieverdwingeloo.nl 
De volgende Samenspraak verschijnt op: 3 juli en 4 september 2026. 
 
Bijbelleesrooster 
 
zondag  31 mei  Exodus 33: 12-23 
maandag 1 juni  Exodus 34: 1-9 
dinsdag  2 juni  Exodus 34: 10-26 
woensdag 3 juni  Exodus 34: 27-35 
donderdag 4 juni  Mattheüs 8: 2-13  
vrijdag  5 juni  Mattheüs 8: 14-22 
zaterdag 6 juni   Mattheüs 8: 23-34 
 



zondag  7 juni  Mattheüs 9: 1-17 
maandag  8 juni  Mattheüs 9: 18-34 
dinsdag  9 juni  Psalm 50 
woensdag 10 juni  1 Samuel 20: 1-11a   
donderdag 11 juni  1 Samuel 20: 11b-23 
vrijdag  12 juni  1 Samuel 20: 24-34 
zaterdag 13 juni  1 Samuel 20: 35 – 21: 1 
 
zondag  14 juni  Psalm 120 
maandag 15 juni  Mattheüs 9: 35 – 10: 15  
dinsdag  16 juni  Mattheüs 10: 16-33  
woensdag 17 juni  Mattheüs 10: 34 – 11: 1  
donderdag 18 juni  Psalm 37: 1-24 
vrijdag  19 juni  Psalm 37: 25-40   
zaterdag 20 juni  1 Samuel 21: 2-10 
 
zondag  21 juni  1 Samuel 21: 11 – 22: 5 
maandag 22 juni  1 Samuel 22: 6-23 
dinsdag  23 juni  Psalm 34 
woensdag 24 juni  Mattheüs 11: 2-15  
donderdag 25 juni  Mattheüs 11: 16-30  
vrijdag  26 juni  Mattheüs 12: 1-21  
zaterdag 27 juni  1 Samuel 23: 1-13 
 
zondag  28 juni  1 Samuel 23: 14-28 
maandag 29 juni  1 Samuel 24: 1-23 
dinsdag  30 juni  Psalm 57 
woensdag 1 juli  Ezechiël 1: 1-14  
donderdag 2 juli  Ezechiël 1: 15-28a  
vrijdag  3 juli  Ezechiël 1: 28b – 3: 3  
zaterdag 4 juli  Ezechiël  3: 4-15  
 
 
 


